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Vertelling 4–7 jaar

Op reis naar Egypte
Koning Herodes is de baas in Israël.

‘Ik ben de baas,’ zegt hij vaak tegen zichzelf. ‘De enige, echte, belangrijkste baas.’
Maar nu is er iets gebeurd.
Jezus is geboren. ‘Hij is een nieuwe koning,’ zeggen de mensen in Israël. ‘Dat heeft 
God zelf gezegd.’
Koning Herodes wordt er boos van. Ík ben de koning, denkt hij. En niemand anders!

Jozef en Maria zijn in Betlehem, samen met Jezus. 
Ze zorgen goed voor hem.
Op een nacht, als het heel stil is, krijgt Jozef een droom.
Hij ziet een engel, een boodschapper van God. 

‘Jozef !’ zegt de engel. ‘Jozef, luister goed! Koning Herodes heeft gehoord dat Jezus 
geboren is. Hij wil niet dat er een nieuwe koning komt. Hij wil Jezus kwaad doen. 
Daarom is het beter als jullie een tijdje weg gaan. Naar een plek waar koning Herodes 
jullie niet kan vinden. Ga maar naar Egypte. Daar zijn jullie veilig. Ik zal het laten 
weten als jullie weer thuis kunnen komen.’
De volgende morgen pakken Jozef en Maria hun spullen.
Ze nemen kleren mee en eten, doeken en water, en misschien ook wel een rammelaar 
voor baby Jezus. Dan gaan ze op weg. Helemaal naar het land Egypte. Want daar is het 
veilig voor Jezus.

Jozef, Maria en Jezus blijven een tijd in Egypte. Op een nacht krijgt Jozef weer een 
droom. In zijn droom zegt een engel tegen hem: ‘Koning Herodes is er niet meer. 
Jullie kunnen terug naar Israël.’ De volgende dag gaan ze op weg. Ze weten dat God 
voor hen zorgt.

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Wat betekent het woord
veilig? Verken samen dit begrip
door een aantal woorden te zeggen.

Bijvoorbeeld: rennen, warm, groen, lachen,
schrikken, kussen. Vinden de kinderen een
woord bij ‘veilig’ passen, dan slaan ze de
armen om zich heen.

p
Spel: Speel een spel waarbij iemand
vooroploopt en Jozef en Maria de weg
mag wijzen naar een veilige plek. Op

jouw teken loopt iemand anders voorop en
mag de weg wijzen.

s
Creatief: Teken een plek waar jij je
heel veilig voelt. Wat en wie is er
op die plek?

Vertellen
Een veilige plek
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